BÀI DÂNG NGUYỆN 2018 MẬU TUẤT
 Kỷ niệm Ngày Thành Đạo của Đức Tăng chủ Đức TỊNH-VƯƠNG-NHẤT TÔN.

Hôm nay ngày mười bốn tháng mười hai năm Mậu Tuất là ngày 19 tháng 01 năm 2019, chúng con toàn thể tứ chúng Pháp Tạng cùng nhau hội tụ về đây trước Chánh điện này để cử hành Đại Lễ NGÀY THÀNH ĐẠO của ĐứcTăng Chủ Tịnh Vương Nhất Tôn, con xin được thừa hành Ngôn lệnh của Đức Ngài, cung thỉnh Tam Thế Chư Phật: 
- Nam mô Đông Độ Dược-Sư-Lưu-Ly-Quang-Như-Lai
- Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A-Di-Đà Phật
- Nam mô Giáo chủ hiện tại Bổn sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật	
	- Nam mô Tịnh-Vương Tỳ-Lô-Giá-Na Phật
- Nam mô Vô-Thượng-Tôn Phật
- Nam mô Pháp Tạng Hội Thượng Phật Bồ-Tát Ma-ha-tát.
Đồng chứng minh .

Con xin được mạn phép Tam thế Chư Phật, cùng xin Đức Ngài cho con thưa gởi cùng Tứ chúng Pháp Tạng về nhân duyên Ngày Đại lễ Đức Ngài Thành Đạo, kỷ niệm ngày Giác Ngộ Đạo Vô Thượng Chánh Giác.
Ngày 14 tháng chạp cũng kề cận ngày 24 tháng chạp, (Ngày Đại lễ Đản Sinh) trong dịp cuối năm âm lịch, việc đi lại phương tiện khó khăn nên Tứ chúng ở xa ít người về dự lễ, sang đầu năm, 12 tháng giêng thì về đông đủ hơn. Cho nên trong thời còn Đức Ngài, rất ít người biết về ngày Lễ Thành Đạo này. chủ yếu là Đại lễ Đản sanh 24/12 là chính.
Ngài có nói : Thời Đức Bổn sư thì có ba ngày lễ liên quan đến con số 8 , còn thời này Ngài có 2 ngày lễ liên quan đến con số 4 và tháng chạp là các ngày Đản Sinh 24 tháng chạp và ngày Thành Đạo, 14 tháng chạp .
Thời Đức bổn sư có các ngày kỷ niệm đó là: 
-Ngày mùng tám tháng 2 (Ngày Lễ Đức Bổn sư xuất gia), rời bỏ kinh thành tìm đường tu giải thoát). Đánh dấu thời điểm giữa Đạo và Đời, 2 thời khắt cách biệt nhau.
- Ngày mùng tám tháng tư (Ngày Đản sanh của Đức Bổn sư) ngày nay trên thế giới ai cũng biết.
- Ngày mùng tám tháng 12 (Ngày Lễ Thích ca thành đạo) Là ngày đánh dấu chấm dứt con đường sanh tử luân hồi, Thái tử Tất Đạt Đa đoạt quả Vô Thượng Đẵng Chánh Giác. 
Ngày thành Đạo của Đức Bổn sư đối với nhân loại tuy có quan trọng nhưng không được đánh giá cao như ngày Đản sinh, vì rất ít Phật-tử quan tâm hơn ngày Đản sinh, ít được biết đến để tổ chức hành lễ rộng khắp như ngày Đản sinh.
Ngày Thành Đạo (Giác Ngộ) của Đức Ngài là ngày 14 tháng 12 năm Bính Thân, qui đổi ra dương lịch là ngày 14/01/1957.
Về ngày Thành Đạo của Đức Ngài, ngày 14 tháng chạp năm Bính Thân (1956) bước sang năm mới dương lịch  là ngày 14/01/1957, Ý nghĩa nó rất khâc với ngày  Đản sinh và Nhập Niết Bàn (Sanh – Tử). Đối với nhân sinh đời người, các ngày quan trọng là khi sinh ra (Sinh nhật) và khi lìa đời (Tử nhật  - giổ kỵ) Khi được sinh ra thì là vui, khi mất đi thì buồn, mãi lẩn quẩn trong vòng đai sanh tử luân hồi không lối thoát.
Còn đối với  bậc tu cầu tri kiến giải thoát thì Lễ Thành Đạo lại tối ư quan trọng, ngày này nó đánh dấu cho một bức phá thoát khỏi vòng đai sanh tử muôn triệu kiếp vẫn không ra khỏi, phá bỏ mọi trói buột vay trả trả vay của luân hồi nghiệp quả, Đó là ngày đầu tiên được diện kiến Phật Tánh được đồng thể Như Lai, ngày ấy đâu có gì so sánh nỗi, Nó rất trang trọng cho bậc tu cầu giải quyết sanh tử, nó rất cao quý đối với bậc tu cầu Chánh Giác, không thể dùng ngôn từ nào để sánh được vì nó vượt qua mọi so sánh của thế gian pháp vượt ngoài vòng tương đối nhị thừa sắc pháp. 
Cho nên có một số vị tu Pháp Tạng hiểu được điều này nên rất quý trọng đối với Đại Lễ Đức Ngài Thành Đạo, ngày 14 tháng chạp hàng năm. luôn tâm niệm hồi hướng và trân trọng. 
Tuy đã Giác Ngộ, nhưng Đức Ngài vẫn miệt mài trong con đường Hạnh nguyện độ sanh không ngững nghỉ, ngày hằng vẫn chỉ dạy các các bậc tín tâm thiền định tu học pháp môn giải thoát – Gần chín năm tròn Ngài không rời khỏi ưu tư, đem con đường chân giác đến cho nhân sinh tứ loài, Ngài cũng gặp không ít trở ngại trên đường hoằng dương chánh pháp độ sanh nhân thế bởi thời cuộc chiến tranh đầy đau khổ còn kéo dài. Hằng đêm Ngài vẫn một mực gia công thiền định kiểm soi vạn pháp di chuyển.  
Một hôm, …  trong lúc nhập Định hàng đêm, Đức Ngài Tăng Chủ đã gặp hóa thân Đức Tịnh Vương Phật, hiện đến nhắc lại lời Nguyện của Đức Ngài   từ lúc A-Đề cổ Phật đến A-Di-Đà Phật đã phó chúc cho Ngài, đến  thời Đức Bổn sư Thích ca mâu-ni Phật thọ ký.
Đức Tịnh Vương Phật đại diện Tam thế đã truyền ấn lệnh Ngài phải khai đạo. dụng lại Pháp môn PHÁP TẠNG của thời Phật A-Di-Đà phó chúc cho Ngài để khai sáng cho nhân thế này một con đường Nhất Tôn ba thời Phật đồng một chữ  “A” đó là Ngày mùng mười tháng ba, đại lễ hàng năm chúng con hằng kính lễ.
Kể từ đó, tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai đều hiển bày tất cả cuộc hành trình vì bổn nguyện Tam thế phó chúc cho Ngài trong đời này, hiện thế để mở lại con đường Pháp Tạng. cũng từ đó hai chữ PHÁP TẠNG mới được mở khai tại nhân gian.
Trở lại vời ngày thành đạo của Đức Ngài, đối với nhân thế, ngày thành công nhất của đời người là điểm vinh quang tột cùng sung sướng, nhưng đó cũng chỉ là sung sướng của kiếp người sanh tử không lối thoát, đến lúc tuổi già xế bóng thì cái điểm thành công son vàng đó cũng chỉ còn là hoài tưởng kỷ niệm. Còn nơi  Phật Đạo chính là điểm, là ngày mong cầu hướng đến của các Bậc Tu, chúng con phải tu sao cho Giác, cho đến một ngày bước ra khỏi vòng đai khổ lụy nhị thừa hai mặt khổ sướng, để rồi cùng với Đức Ngài hưởng trọn hai chử “Tình chung”.
	Hôm nay được nhân duyên này, con xin được thưa cùng Tứ chúng!
	Chúng con xin một lòng hướng về Đức Ngài Tăng chủ Tịnh Vương, Ngài đã viên mãn, hoàn tất con đường Hạnh Nguyện đưa Pháp Tạng trở về với nhân sinh tứ loài. Ngài đã hoàn mãn Danh hiệu VÔ-THƯỢNG-TÔN Phật, với mười danh hiệu không sai khác. Chúng con thành kính dâng lên một nén hương lòng, trọn  niềm Tin Vâng Kính Chư Phật, Tin vâng kính với Đức Tăng Chủ Tịnh Vương Nhất Tôn chỉ dạy chúng con trên con đường Tri Kiến Giải Thoát, trọn lòng Tôn Kính Đức Vô-Thượng-Tôn Phật đã một thời lai trần hạ thế cứu độ nhân sinh cùng vũ trụ, trong đó có chúng con, một lần thị hiện chỉnh trang Phật Đạo để chứng minh cho Vũ trụ cùng nhân sính chuyển xoay về Chánh Pháp. 
	Chúng con không biết nói gì hơn, không biết làm gì hơn ngoài ba chữ TIN - VÂNG - KÍNH để tri ân, để báo ân trong muôn một.

NAM MÔ VÔ-THƯỢNG-TÔN PHẬT
NAM MÔ PHÁP TẠNG HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT
(Tứ chúng Đồng Kính bái)
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